
Aktie Kerkbalans van 11 t/m 25 januari heeft dit jaar het inspirerende thema 
‘Het geschenk van jouw kerk’ naast het algemene thema 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Wat is dat geschenk voor u en jou? 
We vroegen het onze gemeenteleden van 11 tot 91 jaar!

‘Ik vind de bazar altijd heel leuk: lootjes verkopen en mamma helpen met de
bloemen. Een keer per maand ga ik naar de Honkers waar we knutselen en
spelletjes doen. De meeste bijbelverhalen van de Kindernevendienst ken ik al.
Volgend jaar ga ik naar Tieners & Taart en dat vind ik best een beetje spannend;
dan ben ik weer de jongste’. 
Jasmijn Wassink (11)

‘De kerk brengt mij dichterbij God. Ik voel dat er zoveel
kracht uitgaat van samen zingen en geloven in onze kerk’. 
Arenda Garcia Ruiz-Verwoerd (27)

‘Een rustige plek om te luisteren, te zingen, te bidden, 
te vieren en te rouwen. Een plek vol geborgenheid,
zekerheid, vriendschap en liefde’. 
Evert Woltjes (62)

‘Een plek waar ik mag zijn wie ik ben om samen ons
geloof te beleven en vieren’. 
Ineke Verburg (47)

‘Dat er ook activiteiten voor de jeugd geregeld worden. 
Het is alleen wel jammer dat dit er steeds niet voor zorgt

dat de jeugd er ook in de kerkdiensten bij zit’. 
Youri Snoek (18)

Deel uitmaken van een gemeenschap waar je op terug
kunt vallen. De gemene deler hierin is het vieren van Gods

onvoorwaardelijke liefde’. 
Sanne Bogaards (38)

‘Mij schenkt de kerk een veilige plek om samen met anderen te
zoeken naar Zijn richting in het leven van alledag’.

Richard Maat (51)

‘Het gezamenlijke uur van bezinning op de zondag geeft mij
kracht voor de nieuwe week’.

Marianne Arendsen (72)

‘Het voelt als thuiskomen; 
een kerk waar iedereen welkom is’.
Johan Constandse (81)

‘Een plek waar je samen geloof kunt beleven en waar je leert
elkaar te verdragen; ook als je anders denkt’.

An Sluizeman-Willms (91)



Een vaste periodieke 
gift voor vijf jaar 

is volledig 
aftrekbaar 

van de 
inkomsten-
belasting 

Jouw geschenk aan onze kerk
Onze Kerkrentmeesters Robert Pastoor, Johan Wassink, Eric
Roodenburg en Henk de Vries hebben de begroting 2025
opgesteld. Uit de ‘taartpunt’ en de getallen blijkt duidelijk
hoe afhankelijk onze wijkgemeente is van de vrijwill ige
bijdrage. Onze vaste lasten voor personeel, gebouw en
afdrachten zijn inderdaad ‘vast’ en nemen eigenlijk alleen
maar toe. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele gevers,
fantastisch: (jo)uw gift voor onze gemeenschap is echt van
essentieel belang en een ‘vaste waarde’.  Toch neemt het
totaal van de inkomsten uit de Actie Kerkbalans af: we
verliezen simpelweg meer leden dan we erbij krijgen… we
rekenen op u en jou om deze trend te verminderen, heel
hartelijk dank!  

Begroting in cijfers

Baten Lasten

Bijdragen Kerkbalans  €  126.000  Pastoraat  €            132.600 

Exploitatie panden  €    54.800  Exploitatie panden  €              69.955 

Rente  €    22.750  Afschrijvingen
 €                       - 

  

Bazar etc.  €      8.000  Overig personeel  €                7.150 

Collecten in kerkdiensten +
giften

 €      9.000  Afdrachten  €                9.800 

Overige baten  -  Overige kosten  €              22.330 

Totaal baten  €  220.550  Totaal lasten  €            241.835 

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk
Kerkweg 60, Kerkweg 19

www.ontmoetingskerkmaarssen.nl

Het geschenk van Diaconie & ZWO
In 2024 heeft de Diaconie & ZWO weer actief mensen geholpen en invull ing gegeven

aan de dienende taak in de kerk en de wereld. Er zijn rechtstreekse projecten in
Maarssen, in de regio en wereldwijd gesteund. Daarnaast steunde Diaconie & ZWO het

werk van Kerk in Actie, evenals diverse goede doelen waar eigen gemeenteleden bij
betrokken zijn. Het thema ‘eenzaamheid’ is moeilijk, maar heel belangrijk. Voorbeelden

van plaatselijke en regionale activiteiten zijn diaconale projecten zoals het Smulhuis
voor dak- en thuislozen Utrecht, Stichting Met je hart (ouderen samenbrengen door met
elkaar te eten), de Zonnebloem en (uiteraard) de Voedselbank. Ook zijn wij l id van het

Noodfonds van het Platform Diaconaal Overleg Maarssen. Dit fonds biedt, uit het
oogpunt van christelijke naastenliefde, noodhulp aan mensen die in financiële nood

zitten of dreigen te komen. Juist in deze tijd is dit helaas nog steeds nodig. De Diaconie
& ZWO - Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking - is

organisatorisch en financieel een eenheid en hoopt haar werk dit jaar te kunnen
voortzetten om de nood in de wereld een klein beetje te verzachten. De noden zijn
wereldwijd en regionaal door oorlogen, klimaatschade en gestegen kosten in eigen

land (helaas) weer verder toegenomen. Dit werk kan zonder uw bijdrage niet
voortgezet worden; alvast hartelijk dank daarvoor. 

Renald Mackintosch, Voorzitter Diaconie


