D ONTMOETINGSKERK

MAARSSEN

Als wijkgemeente vinden wij onze inspiratie in de liefde van God en willen we samen
groeien in een open levenshouding binnen en buiten de kerk.

Het wij en samen benadrukt het samen geloven, samen vieren, samen leven uit onze
eerdere visie/missie. We worden geinspireerd en gemotiveerd door de liefde van God en
zijn zoon Jezus Christus om op onze beurt onszelf en onze naaste lief te hebben en die
liefde ook te tonen in activiteiten. Het groeien duidt op beweging, op voortgang, op
ontdekken en creéren. Open betekent voor ons ‘met een open houding’, empathisch en
nieuwsgierig, zonder daarbij de traditie uit het oog te verliezen. We realiseren ons daarbij
dat we als onderdeel van de maatschappij een verantwoordelijkheid en rol hebben ook
buiten de kerk. De essentie willen we vormgeven door de kernwoorden van onze
wijkgemeente: ontmoeten, vernieuwen, toegankelijk en vormen.

Samen met wijkgemeente De Ark in Maarssenbroek en wijkgemeente Ichthus vormt de
Ontmoetingskerk de Protestantse Gemeente Maarssen.

De vacature binnen de wijkgemeente Ontmoetingskerk is
ontstaan door het vertrek van onze predikant. Het betreft een
fulltime aanstelling (1,0 fte) Naast de predikant is een parttime
pastoraal werker (0,2 fte) actief gericht op het seniorenpastoraat.




Focus in het werk

De nieuwe predikant(e) laat zich als volgt omschrijven:

Een predikant(e) die, bezield door geloof,
samen met kerkenraad en gemeente leiding
en vorming geeft aan de wijkgemeente
Ontmoetingskerk.

Een predikant(e) met zowel een naar binnen
als naar buiten gerichte blik, die actief en
betrokken wil investeren in verandering,
vernieuwing en groeien in geloof in onze
gemeente. Met het zoeken naar nieuwe en
andere wegen willen we ook mensen buiten
en aan de rand van de kerk verbinden met
het Evangelie.

Een predikant(e) met visie voor de kerk,

nu en in de toekomst.

Wij zoeken een predikant(e) die met passie
en in heldere en eigentijdse woorden het
evangelie van Jezus Christus uitlegt.

Hierbij gaat het zowel om het overdragen van
kennis alsook om het voeren van het gesprek
en het met elkaar delen van het geloof.
Uitgangspunt daarbij is de zoektocht naar en
de ontmoeting met God, met Jezus Christus
als voorbeeld en de Bijbel als inspiratiebron.

Een predikant(e) die oprecht geinteresseerd,
toegankelijk en nieuwsgierig is, met
bijzondere aandacht voor de midden-
generatie, maar anderen daarbij in woord en
daad niet uit het oog verliest.

lemand met communicatieve en
samenbindende vaardigheden die mensen
kan inspireren en mobiliseren. Daarbij oog
heeft voor een grote diversiteit aan mensen
binnen onze gemeente, als ook de
oecumenische samenwerking in het dorp en
de regio.



